
   

oktober 2022 Verbeelding
Van Lenie en Piet Allaart kreeg ik een kaart van 
het Barmhartige Samaritaan-raam van de ka-
thedraal van Chartres, waarvan dit een detail is.
Dit soort ramen speelde door het verbeelden 
van de Bijbelverhalen een belangrijke rol voor 
de ongeletterde kerkgangers, als afleiding tij-
dens het hocus-pocus van de Latijnse mis.
Met een beetje goede wil herken je vijf epi-
sodes uit het verhaal, dat draait om de vraag 
“Wie is mijn naaste?” Het verhaal zelf is op zijn 
beurt dus een verbeelding (of liever: verwoor-
ding) bij een leefregel. Merkwaardigerwijs legt 
alleen Lucas het Jezus in de mond, als didac-

tisch middel om zijn lezers iets uit te leggen. Een verhaal, “niet echt gebeurd”. Maar dat doet 
er niet toe; het gaat om het sterke beeld!       Wim Wattel  

Films met een ziel - eerste keer vrijdag 28 oktober middag of avond
In navolging van de filmkring van Ineke de Feijter willen wij film weer als expressie van 
hedendaagse  zingeving inbrengen in de Koorkerk. De grote thema’s worden verbeeld en 
spreken tot onze verbeelding.
De eerste film gaat over vergeving. Joep de Valk en psychologe Amber de Rooij begeleiden 
deze middag- en avondkring. In het nagesprek gaan we op zoek naar symbolen, mytholo-
gische motieven (al dan niet bijbels) en betekenissen. 

The Straight Story (1999) is een waargebeurd verhaal over vergeving. 

Vergeving is niet alleen diep ingebed in religies, maar ook een belangrijke kwaliteit in de 
positieve psychologie. Vergeving draagt bij aan de psychische en de fysieke gezondheid 
van degene die vergeeft, maar ook aan de samenleving als geheel, al is het maar op de 
vierkante meter. Van belang hierbij is dat dit niet vanuit een gevoel van verplichting gedaan 
wordt, maar vanuit het hart. Voordat iemand hiertoe in staat is, moet de gebeurtenis wel 
voldoende verwerkt zijn. De film gaat over al deze aspecten.

De eerste bijeenkomst is op vrijdag 28 oktober. Om ook voldoende tijd te hebben voor een 
nagesprek start de film exact om 13.30 (inloop voor koffie en thee vanaf 13.15) en duurt de 
middag tot 16.30 uur. De avondgroep start om 19.15 uur (inloop vanaf 19.00) tot 22.15 uur.

Locatie is de vergaderkamer van de Koorkerk (ingang groene deur in de nis aan het Koor-
kerkhof). Welkom! 
Graag opgeven bij Joep de Valk 0653 391524 of j.devalk@telfort.nl

Notre-Dame Chartres, Eure-et-Loir, Frankrijk

Gevraagd:
Aanvulling namen- 
en gezichtenboek 
Koorkerkgemeen-
schap

Lieve mensen,
Het gezichtenboek blijkt 
voor velen toch een mak-
kelijk en prettig informatie-
boekje te zijn.
Graag willen we iedereen 
die niet of onjuist in het 
boekje staat de gelegen-
heid geven hier alsnog in 
te komen.
Dit kunt u doen door een 
pasfoto, een e-mailadres 
en waar mogelijk ook een 
06 nummer te sturen naar 
simlud@live.nl.
Deze nieuwe verzameling 
laten we afdrukken op een 
stickervel zodat iedereen 
thuis bij kan plakken.
Het zou fijn zijn de foto’s te 
ontvangen vóór 1 decem-
ber, zodat we het bij de 
kerstgroet mee kunnen 
sturen.

Met een hartelijke groet,
Simone Ludikhuijze

 

 

Namen- en 

gezichtenboek 

van 

de Koorkerk-

gemeenschap



2

Kerkdiensten

2 oktober 2022
Ds. Rachelle van Andel

9 oktober 2022
Ds. Joep de Valk

16 oktober 2022
Ds. Hans Noordeman

23 oktober 2022
Rev. Dirk van Leeuwen

30 oktober 2022
(gedachtenisdienst)
Ds. Wim Jansen

6 november 2022
Ds. Marianne Zandbergen

13 november 2022
Ds. André Meiresonne

20 november 2022
Ds. Alain Verheij

27 november 2022
Ds. Joep de Valk

Vanuit het bestuur

We werden wel aan het denken gezet door Martijn Junte. Martijn was tweemaal kort 
achter elkaar onze voorganger en hij maakte ons deelgenoot van zijn zoekproces naar 
de gemeenschap van de toekomst. Veel vragen en nog onvoltooide gedachten; ik vond 
het niet makkelijk om naar te luisteren. Maar wel een zeer relevant thema waar wij als 
Koorkerk ook echt mee aan de gang zullen gaan. Zoals Paul Saraber al eerder met ons 
deelde: wij hebben een waardevol verhaal te vertellen. De oproep is om deze buiten 
de eigen gemeenschap te brengen en een zinvolle dialoog aan te gaan. Daar worden 
we allemaal rijker van. In ons beleidsplan hebben we deze visie ook met elkaar onder-
schreven. Wat mij betreft gaan we geleidelijk de verbinding met de wereld buiten de 
eigen gemeenschap weer aanhalen en versterken. En hopelijk worden we daarbij op 
afzienbare termijn gesteund door een eigen voorganger. 
Beroepingsproces
Goed nieuws! We hebben toestemming van het classicaal college om invulling te geven 
aan een 0,5 fte predikantsplaats. Het profiel is vastgesteld en de beroepingscommissie 
is de werkzaamheden opgestart. Zoals ook eerder vermeld: voelt u zichzelf vrij kandida-
ten onder de aandacht van de beroepingscommissie te brengen. 
Structuur
Op 5 september en 12 september hebben wij een algemene ledenvergadering geor-
ganiseerd voor de besluitvorming over de statutenwijziging van de VVHM. In de twee-
de vergadering kon over de voorstellen worden gestemd en deze zijn met een grote 
meerderheid goedgekeurd. Met de vorming van de Vereniging Koorkerk hebben we 
een grote stap gezet naar organisatorische helderheid met respect voor de eigenheid 
van de deelnemende gemeenschappen binnen de vereniging. Ik wil vanaf deze plek 
(nogmaals) iedereen bedanken voor het actieve meedenken en de gemeenschap voor 
het gegeven vertrouwen. 
Splitsing
De gesprekken over de voorgenomen splitsing van de Nieuwe Kerkgemeente, de Ont-
moetingskerk en de wijkgemeente Koorkerk verlopen constructief. Op dit moment 
staat de vermogensrechtelijke verdeling centraal. Geen eenvoudige materie, maar we 
boeken voortgang! Doel blijft er voor het eind van dit jaar echt uit te zijn. 
Teus Baars

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen
25 oktober 2022
De heer Wim Pijls studeerde wis- en natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. 
Hij was kort leraar in het voortgezet onderwijs en vervolgens tien jaar docent aan de Le-
rarenopleiding Zuidwest-Nederland te Delft/Rotterdam (thans Hogeschool Rotterdam). 
Tijdens dit docentschap verdiepte Wim zich in het nieuwe vak Informatica dat toen (ze-
ventiger jaren) in opkomst was. Vanaf 1984 werkte hij in onderwijs en onderzoek aan de 
vakgroep Informatica van de Erasmus Universiteit. In 1991 promoveerde hij op een on-
derwerp op het grensvlak van wiskunde en informatica. Sinds 2011 is hij met pensioen. 
De titel van de lezing is: Mahler in Wenen en Amsterdam.
Gustav Mahler (1860-1911) is een van de meest gespeelde componisten. Behalve com-
ponist was hij dirigent, voornamelijk werkzaam in Oostenrijk en Duitsland. De belang-
rijkste periode van zijn leven speelde zich af in Wenen. Hij is ook vaak in Amsterdam 
geweest om eigen werk te dirigeren. Hij deed dit met veel genoegen en noemde Ne-
derland zijn tweede muzikale vaderland (na Oostenrijk). Zijn Joodse afkomst heeft hem 
voortdurend parten gespeeld, ook na zijn dood.
In Amsterdam werd in 1920 en 1995 een groot Mahler-festival gehouden. Het Mahler-
festival dat in 2020 gehouden zou worden, moest vanwege corona afgelast worden. 
In de lezing zullen leven en werken van de componist Mahler besproken worden, toege-
licht met enkele video’s van concertfragmenten.
Mededelingen (o.a. locatie, aanvangstijdstip)
Zie elders in deze Vierpas.
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Bij de diensten

Zondag 9 oktober 2022, ds. Joep de Valk – Doop van Mason en Sam
Een doop in de Koorkerk! Wij mogen als gemeente de broertjes Mason (4) en Sam (2) en hun 
ouders begeleiden bij een belangrijk moment in hun leven: gedoopt worden en daarmee 
vieren dat zij een geliefd kind zijn van God. De broertjes zijn achterkleinkinderen van Harm 
en Lies Kuiper.
Deze zondag moet natuurlijk het verhaal over Jezus’ doop in de Jordaan klinken. Ik kies als 
thema “Verstaan en geroepen zijn”, gebaseerd op het boekje Geest uit de reeks Goddeeltjes 
van een aantal jaar geleden. Daarin staat de doop in de Jordaan als voorbeeld van verstaan 
en geroepen zijn. Het gaat over onszelf. De kern van het boekje luidt: 
Het verstaan van onszelf is iets van een andere categorie. Het is een moment van openbaring. Het 
wordt ons gegeven in een ervaring waarin wij onszelf te boven gaan en gaan zien waartoe ons 
leven is, wat de bestemming ervan is. Op het moment dat wij dat gaan zien, krijgt ons bestaan in 
onze eigen beleving pas werkelijk kwaliteit van leven.
Ds. Joep de Valk

Zondag 22 oktober 2022, rev. Dirk van Leeuwen
Thema: ‘De Psalmen - We kunnen niet zonder’
Stel dat de Psalmen verloren waren gegaan en nooit in druk 
verschenen, in geen enkele bijbel of gebedenboek. Stel 
je voor dat ze daarna opdoken in een verbleekte maar nog 
steeds leesbare boekrol, die door archeologen ontdekt was 
in het woestijnzand van Jordanië of Egypte. Wat zou er ge-
beuren? Eenmaal ontcijferd en vertaald zouden ze wereldwijd 
voorpaginanieuws zijn. Geleerden uit allerlei vakgebieden 
zouden hun verwondering uitdrukken over de schoonheid, 
de inhoud en de dichtkunst van deze oude liederen van aan-
bidding. In de Koorkerk worden weinig Psalmen gezongen. 
Dat is jammer.
Veel menselijke, christelijke liederen die verkondigen het 
geloof, die zingen de lof van God. Die jubelen omdat het 
allemaal zo fijn is. Maar het knappe van het psalmboek is 
eigenlijk dat daar ongegeneerd wordt uitgesproken dat je 
het gevoel hebt dat het leven niet klopt. En dat maakt dus 
die psalmen denk ik tot teksten die ook vandaag nog aan 
kunnen spreken. Want wonderlijk genoeg is dus de mens 
van twee-, drieduizend jaar geleden minder verschillend 
van ons van vandaag, dan je vaak denkt. Als die mens maar 
gewoon eerlijk aan het woord kan komen. Ik vind de kracht van de psalmen, dat ze zo on-
gelovig kunnen zijn. 
Dirk van Leeuwen

Zondag 30 oktober 2022, gedachtenisdienst, ds. Wim Jansen
Thema: That’s how strong my love is
In deze dienst gedenken wij onze gestorven geliefden, in het bijzonder van het afgelopen 
jaar, maar ook daarvoor. 
Onze cultuur is het ontwend om te leven met het voor- en nageslacht. Hoe geheel anders is 
dat bijvoorbeeld bij de Maori’s, die zichzelf omringd weten door voorouders en ongeboren 
generaties na hen: ‘De levenden, de doden en de ongeborenen zijn allemaal hier bij me in de 
kamer.’   Zo brengen wij ons onze geliefde doden te binnen in de viering en we denken eraan 
dat ook wij niet van het toneel verdwenen zijn als we doodgaan. We noemen de namen en 
we branden de kaarsen. En we laten ons inspireren door het prachtige gedicht ‘Zieketroost’ 
van J.C. van Schagen: ‘Ik zal zijn in de eindeloze golven, in de drift der wolken, in de warme 
adem van de aarde…’ En door de popvariant van dit gedicht, uitgevoerd door de Stones: ‘Ik 
zal de maan zijn als de zon ondergaat. Ik zal de regenboog zijn, ik wikkel je in mijn kleuren 
om je warm te houden…That’s how strong my love is.’   
De cantorij onder de sprankelende leiding van Aleida Post zal weer aan deze dienst mee-
werken.  Ds. Wim Jansen, Veere

Zondag 2 oktober 2022, 
ds. Rachelle van Andel

We worden stil door de ver-
halen van mensen die nu de 
gevolgen van klimaat- en 
ecologische crisis ondervin-
den.
We lezen over de Samari-
taanse vrouw bij de bron. 
We lezen over Li An Phoa 
die 18.000 kilometer liep 
om met ons op zoek te gaan 
naar een ander perspectief 
op onze plek in deze wereld. 
Phoa die ervan droomt 
om te kunnen drinken uit 
de Maas. We oefenen in 
verbeelding, en gaan op 
zoek naar verhalen die ons 
hoopvol perspectief kunnen 
bieden. 
We luisteren. We leren. Want, 
met de woorden van Antjie 
Krog:
“Hoe kunnen wij zorgen voor 
de aarde als wij niet zorgen 
voor elkaar / hoe kunnen wij 
zorgen voor elkaar als wij 
niet zorgen voor de aarde?”

Rachelle van Andel

De eerste titelpagina van het ‘boek 
der psalmen, nevens de gezangen, 

Middelburg 1773,’ met tekening 
van P. Snijders met daaromheen de 
wapens van Middelburgse en een 

Vlissingse drukker(s) - ZB 1773 E121 
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Taakgroep Diaconaat
Rapportage gehouden collectes
In augustus hebben we weer eens ruim aandacht gevraagd voor de algemene diaconale 
inkomsten van onze PGM kerken: de Ontmoetingskerk, Nieuwe Kerk en Koorkerk.
7 augustus bracht dat € 171,75 op, 21 augustus € 163,75 en 28 augustus € 170,05; totaal 
derhalve € 505,55.
De collecte voor de armoedebestrijding van de Koptische kerk op het platteland van 
Egypte leverde € 268,10 op.
Alle bedragen zijn inclusief uw mogelijke bijdragen via Givt of Wijkkas.
Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Diaconale collectes in oktober
* Zoals in de Vierpas van september al gemeld is, wordt op 2 oktober de jaarlijkse col-
lecte voor het vredesproject van de Remonstranten gehouden: de Tent of Nations van de 
Palestijns-christelijke familie Nasser. Een folder daarover wordt uitgedeeld bij de ingang.
Rek.nr. NL 75 TRIO 0391 082 221 St. Vrienden Tent of Nations o.v.v. collecte Koorkerk 
M’burg.
* 9 oktober staat de enige collecte in deze maand voor de algemene diaconie van de PGM 
op de rol. Uit de inkomsten worden o.a. acute noodhulp op verzoek van Kerk in Actie, 
gezamenlijke PGM-uitgaven als de kerstpakkettenactie voor Torentijd/Door (zie hierna) 
en 40 kleine diaconale projecten voor € 1000 per project ondersteund.
Rek.nr. NL 50 RABO 0385 382 871 Centrale Diaconie PGM o.v.v. alg. diaconale collecte KK 9/10.
* Voor het gezamenlijke werelddiaconale project Delta Indonesië van de Classis Delta col-
lecteren we op 16 oktober voor het deelproject Boeren op Java, dat met een coöperatie 
en betere landbouwmethoden boeren ondersteunt bij duurzame landbouw en hogere 
voedselproductie.
Rek.nr. NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. Delta Indonesië/Boeren op Java KK 16/10.
Ook hiervoor wordt een folder uitgedeeld.
* Voor de enorme inzet van Artsen zonder Grenzen vragen we jaarlijks uw aandacht.
Op 23 en 30 oktober zijn onze diaconale collectes bestemd voor hun belangrijke werk 
in landen waar de bevolking onder vaak erbarmelijke omstandigheden als armoede, 
hongersnood, repressie en geweld moeten zien te overleven. 
Enkele voorbeelden volstaan om de urgentie en de bewonderenswaardige inzet van hun 
werk duidelijk te maken:
- 	 In Afghanistan, waar na de machtsovername door de Taliban de meeste ngo’s vertrok-
	 ken zijn, maar op het platteland medische zorg en voedsel onbetaalbaar zijn ge-
	 worden, zijn de AzG teams bewust gebleven om zich te blijven inzetten voor met 		
	 name vrouwen en kinderen.
- 	 In o.a. Niger, Jemen, Soedan en Madagaskar worden vanuit voedingsklinieken hon		
	 derden kinderen tegen ondervoeding behandeld en liggen hun intensive cares steeds
 	 vol met ernstig ondervoede kids.
- 	 Nadat een derde van Pakistan door enorme regens en overstromingen onder water 
	 kwam te staan, heeft AzG direct teams ingezet om vanuit mobiele klinieken medische 
	 zorg, schoon drinkwater en pakketten met voedsel, zeep, kookgerei en muskieten-
	 netten aan te bieden.
- 	 Het succesvol uitvoeren van de 1ste hepatitis E vaccinatiecampagne in het grootste 
	 vluchtelingenkamp van Soedan.
- 	 Psychologische hulp aan moeders en kinderen in het door Russisch geweld geteis-
	 terde Oekraïne.
Rek.nr. NL 13 INGB 0000 004 054 Artsen zonder Grenzen o.v.v. collecte Koorkerk M’brg.

NB 
In plaats van op de bij de doelen aangegeven rek.nrs. kunt u, als u dat makkelijker vindt, 
uw diaconale bijdrage voor alle collectes ook overmaken naar de VVHM Wijkkas Koorkerk-
gemeenschap M’brg NL 52 INGB 0000 2185 95. S.v.p. het doel van de collecte bij o.v.v. 
gaarne vermelden.

FFF over het klimaat – 
woensdag 2 november 
in de Zeeuwse Biblio-
theek. 

Hello there, this is your 
ancestor speaking, the 
homo economicus… 
Zo begint Nynke Laverman 
haar Your Ancestor, een ge-
dicht, song, recital of hoe je 
het ook noemen wilt. Een 
aangrijpende performance, 
google het maar eens. Ze 
verontschuldigt zich bij de 
volgende generaties voor 
de hel die onze generatie, 
de homo economicus, heeft 
nagelaten.
In de klimaatweek, op 2 
november in de Zeeuwse 
Bibliotheek, voer ik samen 
met Gert van der Slikke en 
mijn zwager Peter de Boe-
vere een korte trilogie op 
van ‘feiten, fictie en filosofie’ 
– FFF – over de opwarming 
van de aarde. 
Feiten door Gert van der 
Slikke, oud directeur “Lucht 
en Energie” van ministerie 
van Milieu in 2e helft jaren 
90.
Fictie door Peter de Boeve-
re, schrijver van de klimaat-
thriller Het Jaar van de Zon-
derling.
Filosofie door Wim Jansen, 
docent, schrijver en theo-
loog, die een hoopvol per-
spectief schetst: This is Ica-
rus speaking.
Met nagesprek voor wie dat 
wil.
Van harte welkom in de 
Zeeuwse Bibliotheek, 
2 november, 19.30 uur!

Wim Jansen
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Verdere activiteiten
* De acceptgiro-actie van de 3 PGM kerken in het voorjaar voor het werelddiaconaat, 
heeft € 14.044 opgebracht voor het hiervoor bij de collecte voor 16 oktober vermelde 
deelproject Boeren op Java van het project Delta Indonesië van de classis Delta.
* Naast die voorjaarscollecte wordt door de Centrale Diaconie van de PGM kerken jaar-
lijks ook een najaarscollecte gehouden voor diaconale projecten. De accept giro’s voor 
deze actie worden eind oktober/begin november onder alle ingeschreven leden van 
onze Koorkerkgemeenschap verdeeld.
Het lokale doel is voor ‘Stichting Samen voor elkaar’ voor de activiteiten van het Hofje 
onder de Toren.
Landelijk is gekozen voor Vluchtelingenwerk Nederland, dat asielzoekers/vluchtelingen 
ondersteunt.
Europees wordt St. Mensenkinderen, dat hulp biedt aan kinderen, gezinnen en be-
jaarden in de arme landen Albanië, Armenië en Moldavië, ondersteund. 
En mondiaal is de bestrijding van de hongersnood in de Hoorn van Afrika, waar ruim 23 
miljoen mensen door getroffen worden, het doel.
We vragen van harte uw bijdrage voor de belangrijke diaconale doelen van deze najaars-
collecte. 
* Ook vragen we uw aandacht voor de a.s. inzamelingen voor de Voedsel- en Kleding-
banken die we weer samen met de Nieuwe Kerk in het voor- en het najaar organiseren.
Op de zaterdagen 8 en 15 oktober ontvangen we tussen 10.00 – 12.00 weer graag uw 
bijdragen in natura in de Herberg (rode deur tegenover ingang Nieuwe Kerk).
De Voedselbank heeft vooral behoefte aan  pindakaas, hagelslag, jam, ontbijtkoek, ma-
caroni/spaghetti, mixen daarvoor en houdbare melk.
De Kledingbank kan altijd nog goed draagbare kleding, schoenen (met veters samenge-
bonden) en accessoires (b.v. sieraden) gebruiken.
Op de valreep vroegen de gemeente Middelburg en de Kledingbank om kleding (maten 
M & L) en schoenen ( 42, 43 en 44) voor de 70 mannen die, ter vermindering van de 
overbelasting in ter Apel, in de Marinekazerne in Vlissingen opgevangen worden.
Als u niet in natura een bijdrage kunt leveren, is een gift ook van harte welkom, cash of 
giraal op rek.nr. NL 50 RABO 0385 3828 71 t.n.v. Centrale Diaconie PGM o.v.v. inzameling 
voedselbank.
Door de sterk gestegen kosten van levensonderhoud moeten momenteel steeds meer 
mensen een beroep op de voedsel- en kledingbanken doen. Uw bijdrage is dan ook 
urgent en van harte welkom.
* Hierop aansluitend melden we alvast dat het samenwerkingsverband van Walcherse 
kerken voor Oekraïne eind dit jaar nog een inzameling zal houden voor noodhulp aan 
dit zwaar getroffen land.
Wij zullen u daar tijdig over informeren.
* Over de opvang van statushouders en de noodopvang van asielzoekers uit ter Apel is 
in de media ruim aandacht besteed. Over het aanbod van de Raad van Kerken van Mid-
delburg aan de gemeente
Middelburg om een bijdrage te leveren aan de huisvesting en inburgering van status-
houders en het aanbod van onze kerkenraad om het nieuwe gastenverblijf daarvoor be-
schikbaar te stellen, bent u via de mededelingen bij de orde van dienst al geïnformeerd. 
Zodra bekend is aan welke concrete activiteiten de kerken willen en kunnen bijdragen 
- van ondersteuning bij huisvesting en inburgering tot het hiervoor al vermelde verzoek 
voor kleding en schoenen voor de noodopvang aan toe - zullen we u dat doorgeven en 
uw mogelijke inzet daarvoor vragen.
* Afsluitend melden we u dat de Koorkerk dit jaar de jaarlijkse kerstpakketten-actie voor 
de bewoners van Torentijd en Door organiseert namens de 3 PGM kerken. Wie een bij-
drage wil leveren bij de inkoop, het samenstellen en bezorgen van de pakketten kan 
contact opnemen met José Baars   josembaars@live.nl. tel. 06-51070297.

Namens de taakgroep diaconaat,
Jan Janse; 
email: janjansezeeland@gmail.com 
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Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen
Programma 2022-2023 – 2e deel januari t/m april 2023
(voor het 1e deel september t/m november 2022: zie de Vierpas van september)

24 januari 2023
De heer Wolter Koster (Apeldoorn 1945) heeft na zijn studieperiode aan de Kon. Militaire 
Academie (KMA) na 36 dienstjaren zijn werkzaamheden als officier van de Kon. Luchtmacht 
in het jaar 2000 beëindigd. De daaropvolgende jaren actief in diverse functies op sociaal 
maatschappelijk gebied. Zo is hij secretaris van de adviesraad van het Landelijk Overleg Cliëntenraden (LOC) en verbonden aan de Levens-
einde Academie van de NVVE als presentator/voorlichter. Gedurende 2008-2020 actief als spreker bij uitvaarten van de Humanistische 
Uitvaartbegeleiding wat mede heeft geleid tot het lidmaatschap van het Humanistisch Verbond. De titel van de lezing: Het Humanisme.
Bij het rangschikken van de vele levensbeschouwingen en religieuze groeperingen neemt het Humanisme een aparte plaats in. Er is geen 
humanistische kerk en er is geen humanistisch geloof. Er is evenmin een humanistisch leerboek en er zijn geen humanistische rituelen. 
Is het Humanisme eigenlijk een godsdienst of is het slechts een levensbeschouwing, die het mens-zijn centraal stelt? In deze presentatie 
wordt kort aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis en de karakteristieken van het hedendaags humanisme.

28 februari 2023
De heer René Heinrichs (Nieuwenhagen, Zuid Limburg, 1951) heeft doctoraal theologie, pastoraal theologie met specialisatie Cateche-
tiek. Titel thesis: De Onbekende God?
Vanaf november 1978 docent middelbare school, M.E.A.O., Pedagogische Academie, M.T.S. en gelieerd aan het opleidingsprogramma als 
begeleider stagiairs aan de H.T.P.
Hij heeft in 1988 de overstap gemaakt naar Defensie-aalmoezenier. Plaatsingen: Vliegbasis Woensdrecht In 1998; dan plaatsing Ramstein 
(Dld) tot januari 2004, plaatsing Brunssum, plaatsing Irak half jaar in 2004 en tot slotte Gilze- Rijen tot 1 mei 2006. Toen met functioneel 
leeftijdsontslag. In 2011 behaalde hij de Master Zorgethiek aan de UVT. 
Pelgrim naar de H. Jacobus in Santiago de Compostella sinds 1993. Eigenaar van een pelgrimsherberg op de weg naar de H. Jacobus in 
Augy sur Aubois, Centre, Frankrijk sinds 2000. In 1989 verhuisd vanuit Limburg naar Ossendrecht. Sindsdien is hij ook betrokken bij de pa-
rochie aldaar tot afgelopen jaar. Sinds 2005 pastor toeristenkerken Zeeland, m.n. Dishoek.  Nu ook nog werkzaam in het uitvaartpastoraat 
op verzoek. De titel van de lezing: Mijn reizen naar de H. Jacobus. De spreker gaat niet zozeer in op een toeristische “sightseeing” maar 
meer op de inhoud van pelgrimeren. Waarom, waartoe, motivaties, spiritualiteit, historie van deze specifieke pelgrimage, opleving van 
deze pelgrimage, aspecten van (christelijke) gastvrijheid en ruimte voor vragen.

28 maart 2023
Mevrouw Trees Verwilligen (Hulst 1942) beweerde als kleuter al dat ze later (kunst)schilder wilde worden. En ondanks een nogal vroeg 
huwelijk en al heel snel 3 kleine kinderen, kreeg ze het toch voor elkaar om op 27-jarige leeftijd ingeschreven te worden aan de kunstaca-
demie van St. Niklaas (België), 12 km. van Hulst.
In de opleiding werd veel belang gehecht aan het praktische, het vakbekwame van de kunstenaar.
Dit trok haar ook aan. Als Zeeuws Vlaamse voelde zij zich ook erg verbonden met de Vlaamse primitieven, de technische uitvoerders van 
de schilderkunst bij uitstek!
Trees vindt nog steeds dat een goed schilderij meer moet zijn dan een neergesmeten emotie. Ze werkte meer dan 20 jaar als kunstschil-
der, zowel portretten, als landschappen en stillevens. Op haar 50-ste jaar kwam ze door een wonderlijk - en ook droevig - toeval terecht 
op de restauratieafdeling van het Rijksmuseum. Daarna, heeft ze met behulp van de specialisten daar, een half jaar als kopiiste mogen 
werken in de kelders onder het Museum. Ook stond de beslotenheid van de prachtige Museumbibliotheek tot haar beschikking, om on-
derzoek te doen naar oude recepten en werkwijzen. Er volgde nog een jaar (een dag per week) in Antwerpen, waar ze cum Laude slaagde.
Ze werkt nog steeds en vindt veel vreugde in haar werk. 
De titel van de lezing: Het tot stand komen en de restauratie van schilderijen, door de tijd heen.
In de lezing wil ze vertellen over de geschiedenis van de mens. Die iets wil uitbeelden wat belangrijk is, of ontroerend, of ...macht geeft. 
Het Beeld.
Tevens zal aan de orde komen hoe een muurschildering of een omvangrijk religieus werk tot stand komt en uiteindelijk een “gewoon 
schilderij”, zoals dat bij ons aan de muur hangt en dat soms helemaal vuil is of gevallen of gewoon beschadigd. Hoe gebeurt dat???
En mocht u zelf een, niet al te groot, schilderij hebben dat vuil is of beschadigd, breng het gewoon mee, Trees wil er graag naar kijken.

25 april 2023
De heer Joost Bakker (Eindhoven 1945) oud-zeeloods en kunstverzamelaar heeft sinds juli 1996 een galerie-kunsthandel in Middelburg. 
Na zijn pensionering in december 2000 houdt hij zich professioneel bezig met Zeeuwse kunst uit de periode 1900-1960. Sinds 2001 is hij 
als gastconservator werkzaam voor Museum Veere. Hij geeft lezingen en publiceert regelmatig over het Walcherse en met name het 
Veerse kunstgebeuren. In juni 2019 verscheen zijn uitgebreide monografie over de Veerse kunstenaarskolonie: ”Veere daar 
moest je geweest zijn”. 
De titel van de lezing: Marlow Moss  “een vrouwelijke Mondriaan in Biggekerke”.
De schilderes Marlow Moss (1889 – 1958) geboren in het Engelse Kilburn (London) als Marjorie Jewell Moss is waarschijnlijk een van de 
minst bekende schilders uit de Parijse kunstgroep Abstraction- Création (opgericht 1931), waar zij op voorspraak van Piet Mondriaan ( 
1872 – 1944) in 1932 geïntroduceerd werd. Opgegroeid in een welgesteld milieu en opgeleid met muziek en dans besloot zij op 25-jarige 
leeftijd kunstschilder te worden en veranderde haar voornaam officieel in het meer “onzijdige” Marlow. Haar levensmotto’s waren Ruimte, 
Beweging, Licht!  



Boekenmarkt
Op het moment van schrijven is, na een lange 
droge periode, de eerste regen gevallen. Wat 
een zomer! Net als de boeren kijken we als 
boekenmarktteam naar het weer. Is het mooi 
weer, dan verwachten we weinig drukte omdat 
het strand meer in trek is. Regent het dan kun-
nen er verschillende effecten optreden. Of het 
is te slecht voor de toeristen om überhaupt iets 
‘buiten-tents’ te ondernemen, of ze schuilen bij 
de horeca of, als we geluk hebben schuilen ze 
op de boekenmarkt en vinden er een leuk boek.
Daarnaast zijn er natuurlijk nog de invloeden 
van andere evenementen op het bezoekersaan-

tal, denk aan marktdag, kermis enzovoorts. Maar soms is er ook geen peil op te trekken, we 
verwachten niets en halen een recordomzet en andersom. 
In ieder geval doen we steeds meer ervaring op. Ervaring die zich vertaalt in steeds verder-
gaande professionaliteit. Er wordt ware marketingkennis toegepast. U ziet in de super-
markt vast ook wel eens dat de duurdere merken makkelijk voor het grijpen op ooghoogte 
staan. Voor goedkope producten moet u door de knieën. Zo is de indeling van de boeken-
markt onlangs ook eens duchtig onder handen genomen. 
Zo is er altijd vraag naar boeken over Zeeland. We hebben per slot van rekening vaak met 
toeristen te maken. Zij konden deze boeken echter niet goed vinden omdat ze weggestopt 
waren in een smalle kast in een uithoek van de boekenmarkt. Nu zijn ze prominent naast 
de Nederlandse literatuur geplaats. En de kinderboeken zijn verhuisd naar de lage kasten. 
De doelgroep voor deze boeken ziet nu in één oogopslag het aanbod. En dat dit succes 
heeft is op bijgaande foto, gemaakt door Addy Simonse, te zien.
Met ieders inzet zijn we in augustus ruim boven de € 11.000 gekomen. En we gaan nog 
door, als het blijft lopen zoals vorig jaar, dan gaan we door tot en met de herfstvakantie.
Nu is de grote stroom toeristen een beetje opgedroogd, dus we moeten het nu van andere 
volksstammen hebben. Dus .... misschien staat er nog wel iets interessants voor u tussen! 
Denk bijvoorbeeld aan prachtige oude Zeeuwse boeken zoals: Hedendaagse historie of 
Tegenwoordige staat van alle volkeren deel XIX in het bijzonder handelende over Zeeland 
(Izaak Tirion)
Zelandia Illustrata, een verzameling kaarten, portretten enzovoorts (2e helft 19e eeuw, 
Lantsheer en Nagtglas) Of als u verder wilt kijken dan de 
Grevelingen, de Brabantse Wal of het land van Axel: Docu-
ments Décoratifs Japonnais (C. Gillot. Verfijnde Japanse 
tekeningen van dieren en planten) Heel bijzonder is de 
verzameling van ‘140 predicatiën van dominee Smytegelt’, de 
Middelburgse predikant die als één van de eersten protes-
teerde tegen de voor Middelburg zo lucratieve slavenhandel.
En er is altijd schitterende literatuur te vinden, niet alleen 
boeken van een paar jaar of langer geleden maar ook zeer 
recente. Kortom, er is voor elk wat wils. Misschien las u in 
augustus ook in de krant dat de jeugd, aangespoord door 
trendsetters op social media, weer meer gaat lezen. We zien 
de jongeren dan ook op de boekenmarkt. Blijft u niet achter!
Het Boekenmarkt Team

Vervolg Zeeuwse 
Gesprekskring voor 
Vrijzinnig Gelovigen
Noteert u al vast de data 
van de bijeenkomsten in 
uw agenda!!
Mededelingen
Omdat ons ledental door de jaren 
heen wat geslonken is vanwege 
ouderdom en overlijden, zijn wij 
op zoek naar nieuwe leden. Ie-
dereen is welkom!!
De bijeenkomsten vinden net als 
vorig jaar plaats elke 4e dinsdag 
van de maand.
We komen bij elkaar in Café Wil-
lem, Wijkcentrum Hof van Buren, 
Oranjelaan 17, Middelburg.
Wij beginnen altijd met een ge-
zamenlijke lunch (die 14,95 euro 
kost) om 12 uur en daarna start 
de lezing om 13.00 uur tot onge-
veer 14.00 uur.
In tegenstelling tot de vorige sei-
zoenen, toen we u vroegen u af 
te melden voor de lunch, is dit nu 
veranderd.
Als u mee wilt lunchen wilt u dit 
dan opgeven bij José Viveen 
(0641764221 of 0118-593312) 
jviveen@zeelandnet.nl. Uiterlijk 
op de vrijdag voorafgaand aan 
de lezing.
Verder heeft de penningmeester 
uw contributie voor het volgend 
seizoen weer nodig.
De contributie voor het seizoen 
2022 – 2023 bedraagt dit seizoen 
30 euro per lid.  
Wilt u dit, indien u dat nog niet 
hebt gedaan, zo spoedig mogelijk 
overmaken op rekeningnummer 
NL90SNSB0705787125 t.n.v. 
N.M.C. Immink- Vroomen, Mid-
delburg. Niet- leden zijn bij elke 
lezing welkom!
Kosten om een lezing bij te wo-
nen zijn voor hen 10 euro. 
Wel graag vooraf aanmelden bij 
Albert de Visser of José Viveen. 
Voor verdere informatie José Vi-
veen secretaris 0118-593312
 jviveen@zeelandnet.nl     

Concerten oktober Lange Jan Project
Locatie: 	      	  Koorkerk

Datum en tijd:	   	 donderdagmiddag   15.00 – 15.30 uur
6 oktober 		  Johan Beijer, piano
13 oktober		  Steven Knieriem, orgel
20 oktober		  geen concert wegens verhuur Wandelkerk
27 oktober		  Edgar van Boven, piano



C o l o f o n
Predikant:
Vacant
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad: VVHM bestuur en 
RGMZ bestuur: 
Scriba: Luuk, 
scriba@koorkerk.nl of tweede 
secretaris:  Esther Meulblok tel.: 
0113-562531 of 
emeulblok@gmail.com
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Gebruik Koorkerk:
Coördinator : Johan Klumpe-
naar 06-54338574 
gebruik@koorkerk.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole  
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk  06-48640747
jmo@zeelandnet.nl
Financiële zaken Koorkerk
Joep de Valk 06-53391524 of 
j.devalk@telfort.nl
Joop Caljé 06-53175297 of
joopcalje@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
• NL 52 INGB 0000 2185 95 t.n.v. 
VVHM Wijkkas Koorkerkge-
meenschap, Middelburg
• VVHM: NL 35 TRIO 0788 9579 29 
t.n.v. Vrijzinnige Hervormden 
Middelburg
• RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Allemaal de liefste

Zondagmorgen. Nog vol van de woorden die ik gisteren heb gelezen en vol van de 
klanken van de 9e symfonie van Philip Glass, besluit ik spontaan naar het Veerse 
Bos te fietsen. Eerlijk gezegd grijpen de twee boeken die ik aan het lezen ben mij 
best wel aan. Het ene werpt een geheel nieuw en schokkend perspectief op onze 
geschiedenis. Een perspectief van overigens voortdurende inspiratie en hulp uit 
de voor ons onzichtbare wereld (Jozef Rulof). Een perspectief ook waarin het leven 
oneindig is en naar het Licht toe groeit. Boek 2 werpt een voor mij nieuw licht op 
kanker, dat geen ziekte is, maar 
een herstelmechanisme van 
het lichaam (Andreas Moritz). 
Moritz komt tot de slotsom, 
dat naast voeding en vervui-
ling van ons milieu, ziekte is 
terug te voeren op angst voor 
het onbekende. Allemaal blok-
kades van de levensenergie.
Twee ogenschijnlijk geheel 
verschillende boeken, die ech-
ter beide over heelheid gaan. 
Heelheid in onze geest en li-
chaam, heelheid in de samen-
leving, in de wereld. Karma is 
het fenomeen waarmee we 
herstel van de harmonie in het 
leven aanduiden. Het beperkt zich niet tot het immateriële! Hoe logisch eigenlijk. We 
zijn hier wat mij betreft aanbeland in het wezen van wat ik God noem.

Ondertussen ben ik in het Veerse Bos bij een groot water aangekomen. Ik sta stil in 
de stilte. Een jonge waterhoen klimt uit het water, zijn poten grijpen zich vast aan 
een tak. Grappig toch, zo’n amfibische vogel? Het ene moment thuis op het water, 
dan weer scharrelt hij tussen de struiken.
En Philip Glass dan? Hele strofes worden meerstemmig in mij afgespeeld. Zijn mu-
ziek zit vol Léven. Ik schrijf dit met een hoofdletter: in een interview hoorde ik hem 
zeggen (1937, nog steeds musicerend) dat hij zijn muziek niet componeert, maar 
heel goed luistert… Prachtig! Hoe verheffend muziek kan zijn.
Ondertussen is het waterhoen van zijn tak afgeklauterd en beweegt hij zich weer 
over het water, op zoek naar iets te eten.

Ik geef het stokje over aan Teus Baars.

Anton van Berchum

Inleveren kopij voor de volgende Vierpas

Iedereen die betrokken is bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, inspire-
rende en verbindende artikelen aanleveren voor de Vierpas. 
De Vierpas van november verschijnt omstreeks 30 oktober 2022. 
U kunt uw artikel tot uiterlijk 21 oktober 2022 per e-mail inleveren bij de redacteur, 
Adrie le Clercq. Zijn e-mailadres is:  adeleclercq@zeelandnet.nl 
Eventueel bij het artikel te plaatsen beeldmateriaal graag in een aparte e-mail of 
bijlage. 


